Beste burgemeester, beste Willem,

Ook de VVD fractie wil jou graag bedanken voor alles wat je de afgelopen 12 jaar voor onze
gemeenschap hebt betekend.

Terugkijkend vergt het best wel moed om te solliciteren op het ambt van burgemeester in
een gemeente die verwikkeld is in een strijd om zelfstandig te blijven en waar de politieke
partijen lijnrecht tegenover elkaar stonden.

Het was een politieke warboel, alsof je de hoofdrolspeler werd in een politieke soap.
Gelukkig hadden we allemaal één ding gemeen: we waren unaniem in ons besluit dat jij de
juiste persoon was voor deze job. Serieus, dat was waarschijnlijk het enige moment van
eenheid in die tijd!

Nu, na al die jaren, kunnen we met een glimlach terugkijken. Nou ja, misschien niet op elk
moment. Er waren zeker wat hobbels op de weg, maar ach, zonder een beetje wrijving geen
glans, toch?

Gelukkig hebben we die tijd achter ons gelaten en hopen wij dat je toch met veel genoegen
en tevredenheid terugkijkt op de afgelopen 12 jaar als voorzitter van deze raad. Al zullen we
je ook nu nog wel eens tot wanhoop gedreven hebben. Want een ding is duidelijk; de raad
van Mook en Middelaar bestaat uit bevlogen mensen, die ieder vanuit hun eigen
achtergrond en met hun eigen motivatie het beste willen voor onze gemeente en daarbij
wordt niet altijd uw advies opgevolgd.

Waar u zeker tevreden over zult en kunt zijn, is over uw rol als burgervader. Deze heeft u met
verve vervult. Toegankelijk voor inwoners met altijd tijd voor een vriendelijk woord of een
leuk verslagje op Facebook.

Dit wordt door velen erg gewaardeerd.

Het is best bijzonder dat drie leden uit onze fractie bij uw installatie waren en nu ook bij uw
afscheid. We hebben je het niet altijd makkelijk gemaakt, maar nu ben je dan bijna van ons

verlost.

Best Willem, bedankt wat je voor onze gemeente hebt betekend. Je gaat nu weliswaar terug
naar Tiel, maar ik denk dat veel van onze inwoners je via Facebook zullen blijven volgen.

En dan wil ik nu graag het woord geven aan mevrouw Roosendaal van Groen Links.



